
 

Hij leeft, is opgestaan 

Het Lam werd geslacht 

Stierf voor onze zonden 

Redder van mensen 

Genezer van ziekten 

Verlosser van pijn 

Bevrijding van duisternis 

 

Hij leeft, is opgestaan 

Jezus is zijn Naam 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
 

  

 

Adonai  

We loven U Adonai, God van 

Israël.  

Vergeten uw verkwikkingen niet,  

U die ons leven verlost van 

verderf, onze jeugd vernieuwt als 

van een arend.  

Genadig bent U.  

Geduldig met mij. 

 Beschuldigt mij niet.  

Vergeldt mij niet.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want U, o Heer, bent de  

Allerhoogste 

U bent de Hogepriester 

U regeert over de levenden 

We knielen en aanbidden U 

U bent de machtige, Adonai 

Geen ander is U gelijk 

We prijzen en eren U 

Een boek heeft Hij ons gegeven. 

  Met wijsheid gevuld. 

Leidraad voor het leven. 

   Het Woord is levend. 

     Sterk en krachtig. 

    De Naam des Heren 

    een machtige toren, 

    toevlucht voor ieder 

     die komt in geloof. 

 

het Lam ging 

van de kribbe 

naar het kruis 


